Vertellen

Gevonden!

Werkvormen
4-7 jaar
Gesprek: Ben jij weleens iets
kwijt geweest en heb je het
teruggevonden? Hoe voelde je
je toen? Vertel erover.
Spel: Speel het verhaal van de herder
‘ die zijn schaap kwijt is en zoekt, samen
uit: de herder telt en schrikt. Hij zoekt
op allerlei plekken en hoort dan een zacht
geblaat. De herder vindt het schaap en brengt
het naar de stal. Hij gaat naar zijn buren en
vrienden, hij nodigt ze uit voor een feest.
Spel: Verstop tien snoepjes in de ruimte
‘ en laat de kinderen zoeken totdat alle
snoepjes gevonden zijn. Elke keer als er
een gevonden wordt, dan wordt er samen een
feestje gevierd. Pas als ze alle tien gevonden

zijn, worden de snoepjes opgegeten. (Zorg

voor voldoende snoepjes voor iedereen.)

Vertelling 4-7 jaar

Het verloren schaap

In een huis, ergens in de stad, vertelt Jezus verhalen.

Er komen veel mensen naar Hem toe.

Keurige, nette mensen; maar ook mensen die iets minder keurig zijn.

Er zijn zelfs een paar mensen bij die hele verkeerde dingen hebben gedaan. Jezus praat
met die mensen. Hij vertelt over God en over hoe je opnieuw kunt beginnen.

Buiten op de stoep staan een paar mannen in deftige kleren. Zij schudden hun hoofd
als ze zien wie er allemaal bij Jezus komt. ‘Nou, nou’, mopperen ze. ‘Dat Jezus met
zilke mensen omgaat! Dat hadden we toch niet gedacht.’

Jezus hoort hun gemopper. En dan vertelt hij een verhaal:

‘Een herder heeft wel honderd schapen.

Negenennegentig schapen staan netjes in de wei. Er is niks met ze aan de hand. Het
zijn keurige schapen. Maar één schaap is iets minder keurig. Hij loopt zomaar weg.
Hij raakt kwijt.

De herder ziet dat het ene schaap weg is. Hij kijkt naar de negenennegentig andere
schapen. Die kunnen wel even zonder hem. De herder gaat zoeken!

Hij zoekt en hij zoekt... tot hij het schaap gevonden heeft.

“Hoera!” roept de herder. Hij neemt het schaap op zijn schouders en huppelt terug
naar de wei.’

Jezus kijkt naar de mopperende mensen.

‘Ik lijk op die herder’, zegt Hij. ‘Ik zoek de mensen op die iets minder keurig zijn.
Mensen die kwijt zijn geraakt — die wil Ik weer vinden. Als mensen gevonden worden,
is God in de hemel blij en Ik ben ook blij. En jullie? Zijn jullie ook blij?’

De mopperende mannen mompelen maar wat. Echt bljj lijken ze niet.
Maar God is wel blij, omdat zoveel mensen bij Jezus komen!
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